C
Preekstudie deel 3 — De voorbereiding van de prediker, deel 2

TRAINING

3.1. Inleiding.

Vorige keer: als God iemand roept om te prediken, ervaart deze persoon een “drang” in zijn hart die daar
door God ingelegd is. Predikers worden geboren, niet gemaakt. Er zijn meerdere preekbedieningen mogelijk
(Bijv.: Petrus, Johannes en Paulus).

1 Tim. 4:8-16 (HSV)

8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat
zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.

9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.

10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben
op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.

11 Beveel deze dingen en onderwijs ze.

12 Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in
woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.

13 Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.

14 Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door
de raad van ouderlingen.

15 Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden.

16 Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden
als hen die u horen.

3.2 Prediking in het algemeen — een machtig werk

Aan de ene kant is het echt een grote taak; wie onder ons is bekwaam om een gezant van God te zijn?
Aan de andere kant moet dat ons niet laten ontmoedigen, “niemand schatte u gering” maar is het wel
belangrijk dat wij voortdurend verder groeien en ons altijd leerbaar blijven opstellen. (2 Tim 4:15).

In 1 Cor. 3:9, 10 schrijft Paulus over het apostolische fundament waarop gebouwd wordt en dat ieder werk
door vuur getest zal worden. Wat wij preken en leren heeft een invloed op mensen. Maar wat de vuurtest
zal doorstaan zijn niet de kennis, methoden en eigen kunnen die wij hebben doorgeven, maar dat wat echt
levensveranderend was. Wij zullen alleen groeien in effectiviteit als wij blijven toelaten dat God ons
verandert. Wij kunnen niet doorgeven wat wij niet zelf hebben! Veel schade wordt gedaan door geestelijke
activiteit van mensen zonder diepgang in hun eigen levens, al hebben ze veel talent en gaven. (1 Tim. 4:11-
13).
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Prediking snijdt en onderscheidt tussen ziel en geest en om dus het Zwaard van God “te hanteren”, vereist
voorzichtigheid.

Hebr. 4:12 (HSV)

12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt
door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en
gedachten van het hart.

Zoals de zwaard van Goliath omschrijft wordt in 1 Sam. 21:9 (HSV) 'Zoals dat is er geen tweede, geef het mij'.
NBG “een gelijke bestaat niet” — Gods woord is geestelijk zonder gelijke! Predikers moeten als David
geestelijk gekwalificeerd en in staat zijn om het Woord met bekwaambheid te hanteren (je laat geen kind met
messen spelen).

2 Tim. 2:15 (HSV)
15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die
het Woord van de waarheid recht snijdt.

3.3. Eigen voorbereiding

Het is nodig dat wij onszelf voorbereiden (1 Tim. 4:8). Dus moeten we verschillende disciplines in ons leven
inbouwen, zoals:

- Gebed en onze relatie met God — hierin mogen wij niet nalatig worden. Wij moeten leren ervoor te
vechten om er tijd voor vrij te maken.

- Vasten en voorbede voor mensen.

- Zelfdiscipline — onze sterke en zwakke punten ontdekken. Je zelf kennen leren.

Jer. 13:15-17(HSV)

15 Luister en neem ter ore, doe niet uit de hoogte, want de HEERE heeft gesproken.

16 Geef eer aan de HEERE, uw God, voordat Hij het duister maakt, en voordat in de schemering uw voeten
zich stoten aan de bergen, en u uitziet naar licht, maar Hij het tot een schaduw van de dood maakt, het
verandert in donkerte.

17 Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege de hoogmoed, bitter
schreien, ja, tranen stromen er uit mijn ogen naar beneden, want de kudde van de HEERE is gevangen
weggevoerd.

- Bewogenheid ontwikkelen voor de zielen van mensen die God niet kennen.
- Bijbellezen: doelgericht en stelselmatig, wij moeten ons “zwaard” kennen. Martin Lloyd-Jones las 1
keer per jaar de hele Bijbel door; Watchman Nee las iedere maand door het nieuwe testament.
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- Christelijke literatuur bv. biografieén van mannen Gods zoals bijv. Whitfield, Wesley, Spurgeon,
Oswald Chambers, Watchman Nee...

1 Cor. 9.26,27 (HSV)

26 |k loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht z6 met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla.
27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen
gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

- Studieboeken over Bijbelse thema's, Bijbelcommentaren, boeken over de kerkgeschiedenis, zowel
over de “georganiseerde” kerk als groepen daarbuiten.
- Algemene literatuur bv. Time Magazine, kranten, ook biografieén van staatshoofden.

2 Cor 2:17 (HSV)
17 Want wij zijn niet als zo velen, die handeldrijven met het Woord van God, maar als in oprechtheid, maar
als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus.

Concentreer je op dingen die opbouwen, geef daarbij acht op jezelf, wees doelgericht, alles ter wille van het
evangelie.

Het is noodzakelijk dat we een systematische theologie opbouwen, een vast raamwerk van de dingen waarin
wij geloven, gebaseerd op Bijbelse waarheden. Dit helpt ons om nieuwe geestelijke informatie te kunnen
testen en onderscheiden. Wij moeten altijd leerbaar blijven.

1 Kon. 18: 30, 36, 15 (HSV)
30 Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij hem.
Vervolgens herstelde hij het altaar van de HEERE, dat omvergehaald was.

36 En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: HEERE,
God van Abraham, Izak en Israél, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israél, en ik Uw dienaar,
en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan.

15 Elia zei: Zo waar de HEERE van de legermachten leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag
zal ik mij aan hem vertonen!

Wij hebben het vuur van God nodig:
- om het verkeerde te verteren
- omons te heiligen
- als voorbereiding van het altaar

In de tekst hierboven zien wij hoe het leven van Elia omschreven werd: “de God voor wie ik sta”.
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Wie kan voor de levende God staan?

Jes. 33: 14 -17 (HSV)

14 De zondaars in Sion zijn angstig,

huiver heeft de huichelaars aangegrepen:

Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur?

Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed?

15 Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt,

die winstbejag door afpersing verwerpt,

die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen,
die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen,
die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien —

16 die zal wonen op de hoogten;

bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn,

zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd.

17 Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid.
Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien.

Het is mogelijk! Voor Zijn ogen word je klaar gemaakt.

‘"

TRAINING
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Opgaven Les 3

1) Beluister een preek waaruit jij dan een preekonderwerp kiest.

2) Dit onderwerp tot een preek uitwerken, d.m.v. onderstaande structuur:

i. Titel

ii. Inleiding

iii. Schrijf de vragen die jij door je preek wilt beantwoorden op

iv. Probeer de hoofdgedachte in een zin te bevatten

v. Wat zijn de onderpunten

vi. Onderbouwing voor je stellingen (bijv. Bijbelverzen, voorbeelden, getuigenissen)
vii. Conclusie

3) Deze preek moet je de volgende keer in 5-7min minuten aan iemand kunnen voordragen.

4) Ga door met je Bijbelleesrooster.

6) Noteer een voorbeeld uit het nieuws dat als thema van een preek gebruik kan worden en leg uit hoe
jij dit zou doen.

Preekstudie deel 3 — De voorbereiding van de prediker, deel 2
© Copyright 2023 Eddie Bakker

5/5



