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4.1. Inleiding 

Opsomming vorige studie 
 
 
Joh.3:6 (HSV) 
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 
 
 
Matt. 24: 45, 46 (HSV) 
45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het 
voedsel op de juiste tijd te geven? 
46 Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 
 
 
Wij worden „wijze” predikers als onze bediening zijn oorsprong heeft in de heilige Geest. 
 
Het verschil is leven en dood. 
 
Spurgeon zei: „I never see my preachers’ eyes, regardless how they shine. For when he prays, he closes his, 
and when he preaches mine”. 

 
2 Cor. 3:6 (HSV) 
6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, 
maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 

4.2. Het thema 

Joh. 16:12,13 (HSV) 
12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij 
zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen 
zal Hij u verkondigen. 

 
 
God wil mensen geestelijk eten geven. Het juiste eten op de juiste tijd. Dus zouden we niet moeten preken 
wat we maar willen. 
 
Het probleem is vaak: 

- Dat God ons persoonlijk iets duidelijk heeft gemaakt en wij denken dat we dat weer aan anderen 
moeten doorgeven (bijv. Arts – hetzelfde medicijn) 

- Een voorgeschreven thema (Spurgeon heeft het niet gedaan) 
- Je denkt: misschien kom ik hier niet weer, en wilt alles doorgeven wat je weet (alsof jij de enige bent 

die hen dit leren kan) 
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Mensen kunnen niet alles verdragen, het gaat dus om het belang van je toehoorders – Je kunt een baby geen 
vlees geven! 
 
1Cor. 2.2 (HSV) 
2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 
 
1 Cor.3:2-3 (HSV) 
2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook 
nu nog niet, 
3 want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk 
en wandelt u dan niet naar de mens? 
 
 
Het belangrijkste: je moet weten wat je moet preken, soms weet je het onmiddellijk en soms heb je geen 
idee (zelfs tot 1 uur voor de preek).  
Weten wat God wil dat je preekt neemt het meeste tijd in beslag bij de voorbereiding van een preek. 
 
Hoe weet je wat je moet preken? Je ervaart dat God een thema op je hart legt en je ontvangt geloof in je hart 
dat dit werkelijk zo is. (Spurgeon vergelijkt het met de „warme handdruk van een vriend”). Als niet, moeten 
wij ‘wachten`: God weet wat het juiste voedsel op de juiste tijd is! 
 

 
1Joh 3:19-21 (HSV) 
19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. 
20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. 
21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 

 

4.3. Preekt vanuit het Woord 

Waar jij ook over preekt, zorgt dat je uit het Woord preekt! Het Woord is leven! 
Twee Griekse woorden die Gods Woord beschrijven:  
 

- Logos - het algemeen geldend, volledig Woord Gods (de Bijbel) 
- Rhema – het specifiek gesprokene Woord Gods 

 
Het Woord (Logos) wordt Rhema als Gods Geest tot ons spreekt. 
 
Gal 1:11,12 
11 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is 
bedacht12 – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is 
geopenbaard. 
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Joh. 1:4 (HSV) 
4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 
 
 
Hebr. 4:12 (HSV) 
12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt 
door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en 
gedachten van het hart… 
 
 
Rom. 10:17 (HSV) 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. 
 
 
Hand. 8: 32-35 (HSV) 
32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam 
stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 
33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? Want Zijn leven wordt 
van de aarde weggenomen. 
34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over 
iemand anders? 
35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 
 

 
Ezra 5:15, 17 (HSV) 
15 En hij zei tegen hem: Neem deze voorwerpen mee en ga ze terugzetten in de tempel in Jeruzalem. En laat 
het huis van God herbouwd worden op zijn oorspronkelijke plaats. 
 
17 Welnu, als het de koning goeddunkt, laat er dan gezocht worden in het schathuis van de koning daar in 
Babel, of er een bevel door koning Kores gegeven is om dit huis van God in Jeruzalem te herbouwen, en laat 
men de wil van de koning hierover naar ons toezenden. 

 
 
Het Woord is geldig in rechtspraak (“het staat geschreven”). 
Zogenaamde ‘leiding van Gods Geest’ die niet in overeenstemming is met hetgeen in de Bijbel geleerd wordt, 
moeten we niet aannemen. 
 
Ezra 2:61-62 (HSV) 
61 en van de nakomelingen van de priesters: de nakomelingen van Habaja, de nakomelingen van Hakkoz en 
de nakomelingen van Barzillai, die een vrouw genomen had uit de dochters van Barzillai uit Gilead, en naar 
hun naam genoemd was. 
62 Dezen zochten naar hun inschrijving onder hen die in het geslachtsregister waren ingeschreven, maar zij 
werden niet gevonden; daarom werden zij als onrein van het priesterschap geweerd. 
 
Ezra 6:2, 3a (HSV) 
2 En in Achmetha, de burcht in het gewest Medië, werd een boekrol gevonden, waarin het volgende 
geschreven stond: Om in gedachten te houden: 
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3 In het eerste jaar van koning Kores gaf koning Kores een bevel: Het huis van God in Jeruzalem, laat dat huis 
weer opgebouwd worden op de plaats waar men offers brengt. De fundamenten ervan moeten gelijk blijven, 
zijn hoogte zestig el en zijn breedte zestig el, 
 
Gods Woord is een tweesnijdend zwaard, wij moeten leren om het te gebruiken. 
 
Goede tarwe is nog lang geen goed brood. Pas als de tarwe gemaald, gekneed, gevormd en gebakken werd, 
is het klaar om gegeten te worden! 
 
Als predikers moeten we in het Woord leven. Laat het Wetboek niet uit je hart wijken (Jozua 1:8), dan zal het 
Woord zelf zijn werk doen. 
 
1Tim. 4:15 (HSV) 
15 Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. 
 
 
Hand. 19:20 (HSV) 
20 Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. 
 
 
Wij moeten niet vertrouwen op eigen werken maar ons doelgericht laten onderrichten door Gods Woord en 
Gods Geest. 
 
1 Tim. 1:4,5 (HSV) 
4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken 
opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. 
5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een 
ongeveinsd geloof. 
 
 
1 Cor. 9:24-26 (HSV) 
24 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop 
dan zo dat u die verkrijgt. 
25 En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke 
krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. 
26 Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. 
 
 
1 Cor. 3:10,11 (HSV) 
10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament 
gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. 
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. 
 
 
In de gelijkenis van de zaaier zien we dat de vogels het zaad bij mensen die het niet begrepen hebben 
wegnemen. Wij zijn verantwoordelijk ervoor te zorgen dat er begrijpelijk ‘gezaaid’ wordt! 
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4.4. Manier van voorbereiding 

Een prediker is een kundig bouwmeester. 
 

- Hij moet goede leer geven, echt voedsel. Niet te veel en niet te moeilijk. 
- Hij moet ook in staat zijn om leer en prediking te scheiden. 
- De preek moet goed gearrangeerd zijn, de hoofdpunten moeten niet „als een bende die 

binnenstormt” zijn, maar als een geordende rij marcherende soldaten, „precept upon precept“. Het 
moet voor jezelf duidelijk zijn – sommigen denken in rook, preken in een wolk, en laten iedereen in 
de mist achter. 

- In een preek moet altijd rekening worden gehouden met ongelovigen, ook in evangelisatie „uitgaan 
van het Schriftwoord”. 

- Wij bouwen met levende stenen - het is Gods gemeente en wij moeten beseffen dat wij met iets 
kostbaars te maken hebben. Laat je prediking vol zijn van diamanten en kostbaar gesteente, niet met 
hout en stro! (1 Cor. 3:12). 

 
 

4.5. Het hoofddoel van onze prediking 

Het hoofddoel van onze prediking is niet dat iedereen erna zo denkt als wij. De vraag moet zijn: zal deze preek 
de mensen helpen om dichter bij God te komen? 
 „Zalig de slaaf die de Heer zo bezig zal vinden”. 
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Opgaven Les 4 
 
 
 

1) Kies een onderwerp uit het nieuws als een preekonderwerp. 
 
 
 
 

2) Dit onderwerp tot een preek uitwerken, d.m.v. onderstaande structuur: 
 

i. Titel 
ii. Inleiding 
iii. Schrijf de vragen die jij door je preek wilt beantwoorden op 
iv. Probeer de hoofdgedachte in een zin te bevatten 
v. Wat zijn de onderpunten 
vi. Onderbouwing voor je stellingen (bijv. Bijbelverzen, voorbeelden, getuigenissen) 
vii.  Conclusie 

 
 
 

3) Deze preek moet je de volgende keer in 10 minuten aan iemand kunnen voordragen. 
 
 

4) Ga door met je Bijbelleesrooster. 
 
 
 

5) Noteer een Bijbeltekst uit je stilletijd waarbij jij het gevoel hebt dat God tot je spreekt. 
 
 
 
6) Noteer een voorbeeld uit een studieboek dat als thema van een preek gebruik kan worden en leg uit 

hoe jij dit zou doen. 


