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7.1. Ons doel 

Wat is het doel van onze prediking? Wat willen we bereiken?  
Het einddoel van prediking is dat de liefde van God, die in de mens woont, opgebouwd wordt. De relatie met 
God staat hierin centraal. Wat zijn onze persoonlijke motieven als wij spreken? Willen we mensen in de 
gemeente tot onze mening bekeren of zijn we bezig ons eigen koninkrijkje te bouwen? Dan maken we 
misbruik van de positie die God ons als spreker geeft. 
 
1 Tim. 1:5 (HSV) 
5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een 
ongeveinsd geloof. 
 
 
1. Joh. 4:1,2.  (HSV) 
1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten 
in de wereld uitgegaan. 
2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, 
is uit God; 
 
 
Pred. 8:8 (HSV) 
8 Er is geen mens die macht heeft over de geest, 
om de geest in te houden. 
Hij heeft geen zeggenschap over de dag van de dood, 
er is geen vrijstelling in deze strijd 
en de goddeloosheid laat de bedrijvers ervan niet ontkomen. 
 

7.2. Er is geen verlof tijdens de strijd 

Als wij door onze prediking voor de Heer strijden, moeten we beseffen dat wij ons in een oorlogssituatie 
bevinden. Er is geen verlof tijdens de strijd, zelfs niet in ons denken over bepaalde dingen, bv. dat vakanties 
puur bedoeld zijn om te ontspannen, ze geven je juist ook extra tijd om met God door te brengen en zelf eens 
diensten te bezoeken om voeding te krijgen (niet alleen „holidays“ maar „holy days“). 
 
2. Tim. 2: 1-5 (HSV) 
1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 
2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam 
zijn om ook anderen te onderwijzen. 
3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 
4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan 
behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. 
5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft 
genomen. 
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Wij zijn ermee bezig om anderen op te bouwen en toe te rusten voor de strijd. De gouden regel daarbij is: 
wachten op God (Zijn aangezicht zoeken) wachten voor God (Zijn leiding vinden) en uitstrekken naar een 
leven van gemeenschap met God. 
 
2. Pet. 1 :9,10 (HSV) 
9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn 
vroegere zonden vergeten is. 
10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, 
zult u nooit meer struikelen. 
 

7.3. Een roeping of een beroep? 

In het voorwoord van het boek, “The three battle grounds” van Francis Frangipane, wordt gezegd dat na een 
aantal jaren voltijdse dienst de roeping vaak vervaagd en de christelijke bediening tot een plicht of baan 
worden kan. Als dat zo is dan hebben we de strijd verloren. Wij moeten waken voor passiviteit en niet alleen 
maar ons werk doen, maar ervoor zorgen dat we vol met visie blijven. 
 
2. Tim. 1: 18 (HSV) 
18 Moge de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En hoezeer hij in Efeze 
gediend heeft, weet u zelf het beste. 
 

7.4. Pas op voor een houding van ongezeglijkheid 

Wij moeten zelf voor zorgen dat we leerbaar en open blijven. Het is belangrijk dat geen eigen regels maken, 
of vertrouwen op methoden of succes van het verleden (Rom. 7). 

7.5. Stand houden en op God vertrouwen 

Jes. 54. 14-17 (HSV) 
14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden. 
Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn, 
en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. 
15 Zie, zij zullen zeker samenscholen – niet door Mijn toedoen – 
wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. 
16 Zie, Ík heb de smid geschapen, 
die het kolenvuur aanblaast 
en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel; 
en Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten. 
17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, 
en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. 
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, 
en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE. 
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De duivel probeert altijd op strategische momenten aan te vallen, bijv. als wij door een crisis of een zwak 
moment gaan, vb. Job 1:13-17. Wij leven in een gebroken wereld met een vijand die voortdurend probeert 
ons te demotiveren en te verleiden tot negatieve uitspraken over onszelf. God is degene die ons beschermt 
en bevestigt omdat Hij een verbondsrelatie met ons heeft afgesloten. Het is dus een heel belangrijke les om 
te leren niet op onszelf te vertrouwen, maar op Hem. 

 
2 Kor. 1:9 (HSV) 
9 Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden 
vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. 

 

7.6. Vriendelijkheid 

Als predikers moet wij om onze vriendelijkheid bekend staan. Laat ons motto „salve“ (welkom) zijn en niet 
„cave canem“ (wacht u voor de hond)! Gasten en bezoekers zullen zich dan altijd welkom en thuis bij ons 
voelen. 

 
Fil. 4: 4,5 (NBG) 
4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. 
5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. 
4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen 
bekend. De Here is nabij.  

 

7.7. De rol van illustraties en humor 

Welke plaats vervullen illustraties en humor in onze preken? Spurgeon, de prins van de predikers, zegt dat 
ze „het zout bij het vlees van de lering” zijn. Als we het theologische raamwerk van een preek als een huis 
voorstellen, zijn de illustraties en humor als ramen die licht in het huis binnenlaten. Omdat beelden krachtiger 
zijn als woorden, helpen ze dat mensen de boodschap beter te kunnen onthouden. Ze pakken de aandacht 
van ongeïnteresseerden en brengen een ontspannen atmosfeer. 
        
Een teveel aan humor of illustraties maken het huis echter instabiel en voorbeelden die te overdreven zijn, 
kunnen de aandacht van “het huis” zelf afleiden of veroorzaken dat de toehoorders hetgene wat je zegt niet 
meer aannemelijk vinden. 

7.8. Dezelfde preek herhalen op verschillende plaatsen? 

Petrus zegt dat wij niet bang moeten zijn om mensen meerdere keren aan dezelfde dingen te herinneren. 
Pas er wel voor op om niet op je “beste preek” te vertrouwen, maar op God!  Eigen ervaring heeft geleerd 
dat wanneer Gods leiding ertoe beweegt om een eerder gepreekte boodschap op een andere plaats te 
preken, de preek opnieuw door ons gefilterd moet worden om te kijken of er op andere of nieuwe punten 
nadruk gelegd moet worden.  Zo blijft de preek levend en actueel. 
 
Ten slotte: vertrouw niet op eigen prediking, verhalen en voorbeelden, maar op God! 
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Opgaven  Les 7 
 

1) Beluister een preek van iemand anders en kiest daaruit een preekonderwerp. 
 

2) Dit onderwerp tot een preek uitwerken, d.m.v. onderstaande structuur: 
 
 
 

i. Titel 
ii. Inleiding 
iii. Schrijf de vragen die jij door je preek wilt beantwoorden op 
iv. Probeer de hoofdgedachte in een zin te bevatten 
v. Wat zijn de onderpunten 
vi. Onderbouwing voor je stellingen (bijv. Bijbelversen, voorbeelden, 

getuigenissen) 
vii. Conclusie 

 
 
 

3) Deze preek moet je de volgende keer in 10 minuten aan iemand kunnen voordragen. 
 

 
 
 
 

4) Ga door met je Bijbelleesrooster. 
 
 
 
 
 

5) Noteer een Bijbeltekst uit je stilletijd waarbij jij het gevoel hebt dat God tot je spreekt. 
 
 
 
 
 
18) Noteer een voorbeeld uit het nieuws dat als thema van een preek gebruik kan worden 

en leg uit hoe jij dit zou doen 
 
 
 


