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5.1 Inleiding 

Vorige keer hebben we gezien hoe belangrijk het is dat we het juiste eten op de juiste tijd brengen. 
Laat het Woord dringend/urgent zijn, laten we beseffen dat wij stervelingen zijn die tot stervelingen 
preken. Nu is de dag des heils! (vb. Moody) 
 
2 Kor. 6:1-3 (HSV) 
1 En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te 
hebben. 2 Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik 
U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil! 3 Wij geven in geen 
enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. 
 
 
Prediken is geen voordragen en ook geen lesgeven. Prediking moet God aan het Woord laten! Het 
belangrijkste is Gods aanwezigheid! Zelfs de zuiverste boodschap, goede leer en de mooiste woorden op 
zichzelf kunnen geen levens veranderen. Het is Zijn aanwezigheid die mensenlevens verandert. 

5.2 De voorbereiding van de preek 

Zelfs “ex tempore”-prediking (geïmproviseerd) vereist voorbereiding. De “preeklast” die God geeft moet 
uitgewerkt worden.  
 
Spurgeon gebruikte een raamwerk bestaande uit hoofdpunten, teksten en voorbeelden.  
Jonathan Edwards schreef zijn preken in het begin helemaal uit en las ze dan voor.  
Later werden zijn preeknotities steeds korter.  
Het is raadzaam om een raamwerk (skelet) te gebruiken. Het element van vrijheid om ervan af te wijken 
blijft er altijd. Verder is het belangrijk dat je je preek een deel van jezelf laat worden, zonder hem helemaal 
uit je hoofd te leren. 

5.3 Prediking is een enorme geestelijke strijd 

Het is belangrijk om gedurende je preekvoorbereiding te bidden en op God te vertrouwen zodat je Zijn 
kracht en vrijmoedigheid kunt ontvangen om uiteindelijk te kunnen preken. 
 
“bij het openen van mijn mond…“. 
 
Ef. 6:18-20 (HSV) 
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met 
alle volharding en smeking voor alle heiligen.19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij 
het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20 
waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. 
 
 



Preekstudie deel 5 – Het brengen van het Woord  

                                                                                                             

 Preekstudie deel 5 – Het brengen van het Woord 

                      © Copyright 2023 Eddie Bakker 

 

 2/4 

 

Voordat zijn confrontatie met de Baälprofeten op de berg Karmel plaatsvond, had Elia God gezocht. God gaf 
hem vooraf duidelijke instructies en de geestelijke strijd was eigenlijk al gestreden. Dus kon hij tegen het volk 
zeggen: „nader tot mij…“. 
 
1 Kon. 18:30-31,36 (HSV) 
30 Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij hem. 
Vervolgens herstelde hij het altaar van de HEERE, dat omvergehaald was. 31 Elia nam twaalf stenen, 
overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord van de HEERE was 
gekomen: Israël zal uw naam zijn.  
 
36 En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: HEERE, 
God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, 
en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. 
 
 
Leon van Dale (NCMI Team) zegt dat wij ons moeten voorbereiden alsof er geen Heilige Geest is en dan 
moeten preken alsof er geen voorbereiding was. Dan komt er “vuur uit de hemel”. 
 
Een mooi beeld van de geestelijke strijd rond prediking is het gevecht tussen David en Goliath. Na elke 
prediking zou Goliath gevallen moeten zijn. Er moeten dus niet alleen maar mooie woorden vallen, 
uiteindelijk moeten er koppen vallen! 
David probeerde het niet zoals een ander het deed. 
 
1 Sam. 17:26-30  (HSV) 
26 Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat 
en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de 
levende God durft te honen? 27 Het volk gaf hem hetzelfde antwoord: Zo zal men de man doen die hem 
verslaat. 28 Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen 
David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn 
gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. 
29 Toen zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? 30 Hij wendde zich van hem af naar een 
ander en sprak dezelfde woorden; en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. 
 
 
De duivel zal alles doen om te verhinderen dat mensen vrij worden. Dus wil hij de prediker vooraf afleiden, 
onzeker maken en verhinderen dat hij in alle rust kan gaan staan. 
Davids instelling was om afleiding te ontvluchten om zichzelf in de rust te houden. 
 
1 Sam. 17:43-45 (HSV) 
43 De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn 
vervloekte David bij zijn goden. 44 Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees 
aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. 45 Maar David zei tegen de Filistijn: U komt 
naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van 
de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. 
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1 Sam. 17:37-40 (HSV) 
37 Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de 
beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met 
je! 38 Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed 
hem een harnas aan. 39 David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was 
ongeoefend. Toen zei David tegen Saul: Ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend; en David deed ze 
weer uit. 40 Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de 
herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. 
 

5.4 Prediking is proclamatie 

Op Gods bevel kunnen we gaan, omdat God Zijn autoriteit aan ons verleend (zoals bij Elia en David). Jezus en 
de discipelen spraken met autoriteit, dus hebben wij geen excuses. Proclamatie (kerugma) is een belangrijke 
eigenschap van prediking. Wij spreken uit wat God zegt, als de mensen daarover willen discussiëren, moeten 
ze met God discussiëren. 
 
Matt. 28:18-19  (HSV) 
18En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 

 
 
Dingen die ons verhinderen om in Gods autoriteit te kunnen staan: 
 

• we zijn niet eerlijk of niet natuurlijk  

• we hebben verborgen motieven 

• we hebben mensenvrees en proberen mensen te plezieren 

• we zijn overmoedig en lopen gevaar ergens op onszelf te vertrouwen 

• we proberen ‘goed te doen’. 
 
Ps. 19:9-14 (HSV) 
9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht 
de ogen. 10 De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn 
waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. 11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; 
en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat. 12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het 
houden ervan ligt groot loon. 13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen 
afdwalingen. 14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht 
zijn en vrij van grote overtreding. 

 
 
Wij zijn op zijn hoogst als een handschoen die de hand van God mag bevatten. 
Het zijn niet mijn preek/voorbereiding/voorbeelden die het moeten doen, maar God! 
Laten we dus op God vertrouwen dat Hij tijdens onze uitvoering van de prediking Zijn werk gaat doen. 
Elia:  Heden zal bekend worden… 
David:  Heden zal God jou in mijn hand geven…  
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Opgaven Les 5 
 
 

1)  Kies een preekonderwerp dat uit je ‘dagboek’ komt 
 
 
 
 
 

2) Werk dit onderwerp uit tot een preek, d.m.v. onderstaande structuur: 
 

i. Titel 
ii. Inleiding 
iii. Schrijf de vragen die jij door je preek wilt beantwoorden op 
iv. Probeer de hoofdgedachte in een zin te bevatten 
v. Wat zijn de onderpunten 
vi. Onderbouwing voor je stellingen (bijv. Bijbelversen, voorbeelden, 

getuigenissen) 
vii. Conclusie 

 
 
 

3) Deze preek moet je de volgende keer in 5-7 minuten aan iemand kunnen voordragen. 
 
 
 

4) Ga door met je Bijbelleesrooster. 
 
 
 

5) Noteer een Bijbeltekst uit je stille tijd waarbij jij het gevoel hebt dat God tot je spreekt. 
 
 
 
 
6) Noteer een voorbeeld uit het nieuws dat als thema van een preek gebruikt kan worden 

en leg uit hoe jij dit zou doen. 


