1. Preekstudie 1 — Inleiding

1.1. Wat is Gods methode om de goede boodschap aan de wereld te bringen?

Gods methode is niet om traktaten uit te delen, toneelspellen op te voeren, of het gebruik van
videos of Dvd's, ook zelfs niet tekens en wonderen — Gods methode is prediken!

Alle andere methoden zijn niet slecht en kunnen wel erbij gebruikt worden om de boodschap te
ondersteunen of versterken. Der belangrijkheid van prediking kunnen wij niet overschatten.
Vandaag hebben vinden we vaak de tendens om korter te preken, omdat mensen de preek en
uitleg saai vinden, maar het hoef helemaal niet zaai te zijn, echte prediking raakt, beroert en
voedt de harten. Wat dus van kardinale belang is, is bijbelse, Geestgeleide en gezalfde
prediking.

Romans 10:14 (HSV)
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven
van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

Gods keuze is om door prediking te redden. Door de eeuwen heen heeft God predikers gebruikt
om de wereld te beinvioeden en te veranderen. Als wij de kracht van prediking beseffen, zullen
we veel meer erop vertrouwen. Jezus ging van stad tot stad om te prediken en Petrus zei dat zij
bij Hem zouden blijven omdat hij de ,woorden des leven® had.

1 Corinthians 1:20-21 (HSV)

20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de
wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?

21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft
het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

Vaak vertrouwen predikers op de gebeden of oproepen na de preek om mensen te beroeren of
tot besluiten te overtuigen. Maar wij zullen ook, en misschien vooral, verwachten dat tijdens de
preek mensen geraakt worden, tot geloof komen, met de Geest gevuld worden en geneest en
bevrijd worden.

Acts 10:44 (HSV)
44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het
Woord hoorden.

1.2. Mensen zoeken iets anders dan prediking.

Mensen zoeken niet prediking, maar tekens ( iets sensationeels), of wijsheid maar het is de
prediking van het kruis die mensen redt.

Tijdens de preek van Petrus waar de Heilige Geest uitgestort werdt, zijn de mensen door het
horen van de preek tot geloof gekomen. Het Woord door prediken reinigt en heiligt ons om door
God gebruikt te worden.



Ephesians 5:25-26 (HSV)

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en
Zich voor haar heeft overgegeven,

26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,

1.3. God gebruikt mensen

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij
gaven aan de mensen.

9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de
diepten, namelijk de aarde?

10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om
alle dingen te vervullen.

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als
evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,

12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus,

Mark 1:17-20 (HSV)

17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.

18 En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.

19 En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedels, en
Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren.

20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedels in het schip achter met de
loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.

Het Woord wordt door een mens gebracht, God wilt mensen gebruiken. God spreekt door het
leven van de prediker tot anderen. De persoon is heel erg in spel en Gods Geest wilt de
prediker gebruiken als een open kanaal onder Zijn autoriteit.

Acts 2:37-39 (HSV)

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de
andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen.

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als
de Heere. onze God. ertoe roepen zal.

Hier zien wij hoe God mensen verschillend gebruikt. Petrus was bezig om de nette uit te werpen
als Jezus hem riep — God gebruikte hem als de een die de ,visser van mensen“ werdt en door
zijn dienst zijn duizenden in Gods Koninkrijk terecht gekomen ( vb. bij Pinksteren en de preek bij
het huis van Cornelius toe de eerste heidenen bekeerd werden. Johannes was bezig om netten



in orde te brengen en zijn dienst was om specifieke dingen op geestelijke gebied in orde te
brengen ( waar gnostische leerstellingen door gemeenten opgenomen werden, heeft hij door
zijn evangelie en brieven correctie gebracht). Paulus was tentenmaker van beroep en werdt
door God gebruikt om ons te leren hoe wij de gemeente opbouwen. God gebruikt de karakter
van een persoon en vermengt het met zijn Woord, een anders met zijn gaven en talenten. Wij
zullen dus onszelf zijn en niet proberen om anderen te kopiéren.

Kol. 1:24-29 (HSV)

Lijden en taak van Paulus

24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de
verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.

25 Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van
God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,

26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest,
maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.

27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid
van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de
heerlijkheid.

28 Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens
onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in
Christus Jezus.

29 Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met
kracht in mij werkzaam is.

1.4. Gods Woord is kostbaar

Omdat prediking zo belangrijk is, moeten we de tijd nemen in ons voorbereiding. Het woord is
kostbaar en moet beschermd worden.

Acts 6:2-4 (HSV)

2 En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet
behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen.
3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een
goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze
noodzakelijke taak zullen aanstellen.

4 Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.

God geeft vele geschenken, maar Gods woord is bijzonders, wij moeten alles in onze vermogen
doen om het ,tot zijn recht te doet komen®. Een prediker zal ook bereid zijn om een leven van
tegenstand en mogelijke misverstanden te leiden. Prediking is niet los van je leven en vraagt
een enorme prijs: je leven.

De wereld heeft predikers nodig!



Opgaven Les 1

1) Beluister een preek waaruit jij dan een preekonderwerp kiest.

2) Dit onderwerp tot een preek uitwerken, d.m.v. onderstaande structuur:

i. Titel

ii. Inleiding

iii. Schrijf de vragen die jij door je preek wilt beantwoorden op

iv. Probeer de hoofdgedachte in een zin te bevatten

v. Wat zijn de onderpunten

vi. Onderbouwing voor je stellingen (bijv. Bijbelversen, voorbeelden,
getuigenissen)

vii. Conclusie

3) Deze preek moet je de volgende keer in 7 minuten aan iemand kunnen voordragen.

4) Maak een begin met het Bijbelleesrooster.

5) Als je nog geen dagelijkse stille tijld hebt, maak dan een begin met een dagelijkse tijd
met God.

6) Begin het nieuws te volgen



