
S(preken) vanuit Gods Woord pag. 1/2 

OMGAAN MET EN (S)PREKEN VANUIT DE BIJBEL 
HET BELANG VAN DE BIJBEL EN BIJBELKENNIS 

 
1. DE BIJBEL IS UNIEK: 

• Uniek in zijn samenhang 
▪ Bestaat uit 66 verschillende boeken: 

- De boeken van Mozes (Genesis t/m Deuteronomium) 
- De Historische boeken (Jozua t/m Ester) 
- De poëtische boeken (Job t/m Hooglied) 
- De profetische boeken (Jesaja t/m Maleachi) 
- De Evangeliën en Handelingen 
- De Pastorale brieven en Openbaring 

 
▪ Hij is geschreven over een periode van 1500 jaar. 
▪ Hij is geschreven door 40 verschillende auteurs van allerlei achtergronden: 
▪ Hij is geschreven op verschillende plaatsen. 
▪ Hij is in drie talen geschreven. Hebreeuws (Het OT); Aramees (Ezra 4:8-6:18; 7:12-26; Jer. 

10:11; Dan 2:4-7:28). Aramees was de "algemene taal" van dat gebied tot de tijd van 
Alexander de Grote. Grieks (NT), de internationale taal in de tijd van Christus  

▪ Hij is geschreven tijdens oorlogen en perioden van vrede. 
▪ Geschreven in drie verschillende vastelanden: Azië, Afrika, Europa. 
▪ Geschreven door mensen die de grote vreugde ervoeren en anderen die in de diepste dal van 

verdriet waren. 
▪ Auteurs hebben over zoveel verschillende en omstreden onderwerpen geschreven: de zonde, 

de liefde van God, Gods plan van verzoening.... 
 

• Uniek in zijn circulatie (verspreiding) 
Het eerste belangrijke boek dat gedrukt was, is de Bijbel in circa 1450. De Bijbel is in meer talen 
gepubliceerd dan enig ander boek. De Bijbel is het meest gelezen boek.  
 

• Uniek in zijn vertaling 
De Bijbel was een van de eerst belangrijke boeken die vertaald werd.  
De Septuagint in circa 250 v. Chr. 
Vandaag de dag is de Bijbel nog steeds het meest vertaalde boek. 
 

• Uniek in zijn overleving  
- De Bijbel heeft de tijd overleefd 
- De Bijbel heeft aanvallen van vervolging overleefd 
- De Bijbel heeft alle kritiek overleefd  

 

• Uniek in zijn leer 
Profetie: 25% van de Bijbel bestond, toen het geschreven werd, uit profetie. M.a.w. het moest 
nog allemaal gebeuren. Veel daarvan is inmiddels al waar gemaakt. De Joden in ballingschap, 
de komst van de Messias, de val van Jeruzalem  

 
Spreekt openlijk en eerlijk over de zonde van verschillende mensen: 

 Abraham loog, David pleegde overspel, Petrus verloochende Jezus. 
 Sommige schrijvers beschrijven hun eigen zonde. 
 De Bijbel zegt het zoals het is. 
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• Uniek in zijn invloed op ander literatuur 
Er is veel meer over de Bijbel, dan enig ander boek, geschreven. De Bijbel (of gedeeltes daaruit) 
wordt dikwijls aangehaald, zelfs door niet-gelovigen. 

 
De bovengenoemde feiten bewijzen niet dat de Bijbel Het Woord van God is maar het maakt wel 
duidelijk dat hij anders is dan andere boeken. De Bijbel is uniek. Hij heeft geen gelijke. 
 

 
2. HOE DOEN WE BIJBELKENNIS OP? 
Bijbelkennis komt door: 

• De Bijbel herhaaldelijk door te lezen; 

• Over het gelezen gedeelte te mediteren en nadenken; 

• En mogelijk Bijbelgedeeltes uit het hoofd te leren;  
  

 
3. HET LEZEN VAN DE BIJBEL 

• Een panoramisch overzicht - Vliegen over de jungle. 
De Bijbel in vogelvlucht lezen geeft een breedbeeld van het geheel. 
Dit kan door de Bijbel als een geheel of en enkel Bijbelboek eenvoudig en herhaaldelijk door te 
lezen. 
Zo krijgt men een indruk van de omvang, hoe veel er is en hoe het een beetje in elkaar past.  
Op deze wijze ontdekken wij de grote lijnen. 

 

• Een microscopische studie - Gaan wandelen (Inzoomen) 
Een specifiek boek, of hoofdstuk, of gedeelte of tekst, of woord bestuderen. 
 

Beide processen zijn nodig om de Bijbel goed te kunnen begrijpen en aan anderen te kunnen 
uitleggen!  
 

 
4. HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST 
De Bijbel is Het woord van God - door Gods Geest geïnspireerd. Daarom behoren wij met 
verwachting de Geest toelaten de Bijbel te verlichten (belichten) en “open te breken”. Alleen Gods 
Geest kan licht werpen op dat wat staat geschreven.  
 
Daarom is het nodig dat wij open staan. Wij moeten een verlangen hebben de waarheid te willen 
leren. 
Er moet een bereidwilligheid zijn om gehoor te geven aan wat Hij door dat Woord tot ons wil zeggen. 
Wij moeten Het Woord toepassen en niet aanpassen. 
  

 


